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DE DEUR

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en

uitgaan en weide vinden. Johannes 10:9

De grote IK BEN, Jezus, is de enige ingang tot de ware Kerk en de weg naar God Zelf. Aan een

ieder die door Hem tot God komt, schenkt Hij vier bijzondere voorrechten.

1. Hij zal behouden worden. Toegang tot de vrede die in Jezus is, is de garantie voor toegang via

dezelfde Deur naar de hemel. Jezus is de enige Deur – open, breed en veilig. Zalig ben jij wanneer je

al je hoop vestigt op de gekruisigde Verlosser en zo toegang ontvangt tot de heerlijkheid.

2. Hij zal ingaan. Je zult toetreden tot de Goddelijke Familie en delen in hun eer en vreugde. Je zult

worden verwelkomd in de kamers der gemeenschap, deelnemen aan de banketten der liefde en de

kostbare schatten van het verbond en de overvloedige beloften zullen je deel zijn. Je zult, vervuld

met de kracht van de Heilige Geest, tot de Koning der koningen gaan.

3. Hij zal uitgaan. Nu trek je de wereld in om te gaan werken, en hoewel je soms zult lijden, is het

een grote zegen dat je dat kunt doen in de Naam en met de kracht van Jezus! Je bent geroepen om

te getuigen van de waarheid, om troost te bieden aan hen die ontmoedigd zijn, om de onachtzamen

te waarschuwen, om zielen te winnen en om God te verheerlijken.

4. Hij zal weide vinden. Als je Jezus kent, zal je nooit iets tekort komen. Als je Jezus tot je alles hebt

gemaakt, zul je alles in Hem vinden. Je ziel zal zijn als een bewaterde hof en als een bron waarvan

het water nooit opdroogt.
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