DE DAUW VAN DE GEEST

De oosterling kende de waarde van dauw. Wanneer hij zag dat de groene weiden bruin werden en
uiteindelijk opdroogden, totdat ze niets anders waren dan stof en poeder, verlangde hij naar de
regen en de dauw en wanneer het kwam, hoe dankbaar was hij! Wanneer die dauw van de Heilige
Geest van ons weg is, wat een dode gebeden, wat een ellendige liederen, wat een vermoeiende
prediking en wat een ellendig gehoor hebben we dan! O, er is overal dood wanneer de Heilige Geest
ons wordt ontzegd; maar we hoeven niet zonder Hem te zijn, want Hij is ons belooft "zijn hemel zal
van dauw druipen." Deze woorden geven aan dat er veel dauw is, een overvloed aan vocht. We
hebben de Heilige Geest het meest overvloedig als we maar genoeg geloof hebben om het te
geloven en de ernst genoeg om het te zoeken. Zou God vandaag zo'n dauw voor ons hebben? Als het
vanmorgen niet komt, hoop ik dat het deze middag nog op u mag neerdalen zodat u er vanavond vol
van mag zijn! O God, wat zijn onze diensten zonder Uw Heilige Geest? Het is beter voor ons om
dom te zijn dan zonder de Geest van God te spreken. Wat is al het werk dat de kerk probeert
zonder Uw macht, meest gezegende Heilige Geest? Wanneer wij U hebben, dan is alles goed. U bent

ons beloofd, kom daarom en verheerlijk Uzelf en verheerlijk de Heere Jezus. Amen, ja Amen.
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