De damedietwijfelde

Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6:68

Het is heel fijn om te weten dat God ons heeft vergeven, dat we gered zijn en dat we op weg zijn
naar de hemel. Dit noemen we de zekerheid van onze redding. Dat betekent dat we zeker mogen
weten dat we bij God horen. Dit is niet hetzelfde als denken dat je een christen bent zonder echt
spijt te hebben van je fouten en zonder echt op Jezus te vertrouwen. Echte christenen mogen erop
vertrouwen dat ze gered zijn, omdat God dat heeft beloofd. Maar soms kunnen ook echte christenen
gaan twijfelen. Ze vragen zich dan af: hoor ik wel echt bij God? Er was eens een oude vrouw die al
meer dan vijftig jaar christen was. Ze hield heel vedl van God en had haar hele leven voor Hem
geleefd. Maar toen ze ouder werd, voelde ze zich steeds verdrietiger en verloor ze haar blijdschap
over haar redding. De bekende prediker Spurgeon ging vaak bij haar op bezoek. Hij probeerde haar
op te vrolijken en te troosten met mooie woorden uit de Bijbel. Maar meestal voelde ze zich daarna
nog verdrietiger.

Toen bedacht Spurgeon iets anders. De volgende keer dat hij bij haar kwam, zei hij helemaal niets
over Jezus, God of de Bijbel. Weet je wat er toen gebeurde? De vrouw begon er zelf over te praten!
Ze miste het om over haar geloof te praten. Toen zei Spurgeon ineens: ‘ Ik praat niet met u over
zulke belangrijke dingen, u weet daar toch niets van. U gelooft niet in Jezus en doet maar alsof u
christen bent!” Daar schrok de vrouw schrok van. Maar weet je wat ze toen zei? ‘ De Heere kent
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mij beter dan u, en Hij weet dat ik van Hem houd!” Op dat moment voelde ze zich ineens veel

beter! Ze wist weer zeker dat ze echt van Jezus hield en dat ze bij Hem hoorde. Ze kreeg spijt dat ze
daarvoor zo somber was geweest. Dit was precies wat Spurgeon hoopte: dat ze zelf zou ontdekken
dat ze echt op Jezus vertrouwde. Jezus vroeg eens aan Zijn vrienden: ‘Wilt u ook niet weggaan?
Maar Petrus zei: ‘Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven’
(Johannes 6:67-69). Als je op Jezus vertrouwt, weet je dat je altijd bij Hem mag blijven. Er is
niemand anders die je zo goed kent en voor altijd van je houdt.
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