DE VROUW DIE OM GEBED VROEG

Vertrouw op de HEERE met heel je hart... Spreuken 3:5

Er waren altijd veel mensen die met Spurgeon wilden spreken, en hij deed zijn uiterste best om
zoveel mogelijk van hen te woord te staan. Op een dag ontmoette hij een dame die hem een vraag
stelde waar Spurgeon ongetwijfeld erg blij mee was. Ze vroeg hem hoe haar zonden vergeven
konden worden en hoe ze gered kon worden. Hoe zou jij haar de weg tot verlossing hebben
uitgelegd? Als je al vaker mijn verhalen hebt gelezen, kun je vast wel raden wat Spurgeon haar
geantwoord zou hebben. Voordat je verder leest, sta eens even stil en bedenk: hoe zou jjj dit in je

eigen woorden uitleggen?

Nadat Spurgeon de dame had uitgelegd hoe zij gered kon worden, vertrok zij weer. Enige tijd later,
op een zondagavond, kwam ze echter opnieuw naar Spurgeon toe. Wat wilde ze hem nu vragen? Ze
wilde nog steeds weten hoe haar zonden vergeven konden worden en hoe ze gered kon worden!
Spurgeon zei: 'Ik heb u duidelijk uitgelegd hoe u gered kunt worden. U moet uw ziel aan Hem
toevertrouwen, uzelf aan Hem overgeven en rusten in het bloed van Zijn verzoening. Heeft u dat

gedaan?'

'Nee,' antwoordde ze. 'Wilt u voor mij bidden?'

Wat denk je dat Spurgeon toen zei? Tot haar verbazing antwoordde hij: '‘Nee! Dat doe ik niet!
Verbaasd vroeg de vrouw: 'Wilt u niet voor mij bidden?'

Spurgeon legde uit: 'Nee, ik kan niet voor u bidden. Ik heb u de weg naar verlossing zo duidelijk
uitgelegd dat, als u die niet aanneemt, u verloren bent, maar als u die wel aanneemt, u direct gered
zult zijn. Ik heb daar niets meer aan toe te voegen, behalve dat ik u in Gods Naam voor de keuze stel

tussen leven en dood.'
Ze smeekte: 'Bid u toch alstublieft voor mij"

Maar opnieuw zei hij: 'Nee! Wilt u dat ik God vraag u te redden zonder dat u gelooft? U verdient het

om verloren te gaan als u niet gelooft! Gods plan van verlossing is zo eenvoudig - als u niet wilt
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komen, ga ik God niets vragen! Ik vraag u alleen dit: wilt u in de Heere Jezus Christus geloven?'

Nu was het Spurgeon's beurt om verrast te zijn. De vrouw zei: 'Als ik door te geloven gered word,
dan geloof ik. Ik voel dat ik mijzelf aan Hem kan toevertrouwen! Ik vertrouw mijzelf nu aan Hem toe!
En ervaar op dit moment zo'n bijzondere vrede. Ik heb op Hem vertrouwd! Ik weet zeker dat ik
gered ben!' Daarna zei ze: 'Goedenavond! Er zijn nog andere mensen die u willen spreken,' en weg

was ze!

Waarschijnlijk zijn er ook mensen die voor jou bidden, maar denk niet dat dat voldoende is. Je moet

zelf op de Heere Jezus vertrouwen! 'Vertrouw op de HEERE met heel je hart' (Spreuken 3:5).
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