DE CLIMAX VAN HET LIEFDEOFFER

Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor

onze zonden, naar de Schriften. 1 Korinthe 15:3

De apostel wil dat we niet zullen vergeten dat Christus voor ons gestorven is. Dat Christus ons in de
hemel zou liefhebben, was een geweldige zaak; dat Hij dan naar de aarde zou neerdalen en in
Bethlehem geboren zou worden, was een nog grotere zaak. Dat Hij een leven van gehoorzaamheid
zou leiden terwille van ons, was een geweldige zaak; maar dat Hij zou sterven, is de climax van het
liefdeoffer, de hoogste top van de bergketen der liefde. Sommige uitzichten in de wereld verbazen
ons een of twee keer en worden daarna gewoon, maar het kruis van Christus wordt steeds
verbazingwekkender voor ons; hoe meer we ervan leren verstaan, hoe meer ons verstand erdoor
verbijsterd wordt. Voor een heilige die tweeduizend jaar geleden behouden werd, is het offer op
Golgotha alleen maar groter geworden sinds hij het voor het eerst aanschouwde. Dat God Zelf onze
natuur zou aannemen en dat Hij in die natuur de dood zou sterven als een misdadiger aan de galg,
om ons, die Zijn vijanden waren, te behouden, is iets wat niet geloofd zou kunnen worden als het
ons verteld zou worden door iemand die geen goddelijk gezag bezat. Het is een verbijsterend
wonder en als u dat tot uw ziel laat doordringen, zult u ervaren dat er in vergelijking hiermee niets
is dat de moeite van het kennen, geloven of bewonderen waard is. Niets is te vergelijken met het
belang van het kruis van Christus. Welke boeken we ook allemaal zullen bestuderen, de kennis van

een gekruisigde Heiland zal de hoogst verheven wetenschap van alles blijven.

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



