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DE CHRISTELIJKE ERVARING

Elk van Gods heiligen is in de wereld gezonden om een deel van het goddelijke karakter weer te

geven. In de hemel zullen wij in het grote boek lezen van de ervaringen van alle heiligen, en uit dat

boek het gehele goddelijke karakter verzamelen zoals dat is gebleken en opgeschreven. Elk

christenmens is een manifestatie en vertoning van een of andere karaktertrek van God; Een ieder

van ons kan een deel ervan bezitten, maar wanneer het geheel zal worden samengesteld, wanneer

alle stralen van wat gebleken is als het ware in één grote zon zullen worden gebracht en met een

heerlijke glans zullen schijnen, zullen wij in de christelijke ervaring een prachtige openbaring van

onze God zien.
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