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DE BUITENKANT

Op een keer ging Spurgeon preken in een ander dorpje omdat de plaatselijke dominee verhinderd
was, misschien was hij ziek geworden. Het dorp lag een heel eind weg, dus Spurgeon moest er op
zaterdag per trein naar toe. Toen hij op het station uitstapte, werd hij opgewacht door een rijke heer
in een koets. Ook nu bleek Spurgeons leeftijd problemen op te leveren. De rijke man wierp een blik
op hem en besloot dat hij niets te maken wilde hebben met zo'n jonge dominee. In plaats van hem
mee te nemen naar zijn huis, zoals het plan was, zette hij Spurgeon af bij het huis van zijn tuinman
John, en vroeg hem voor Spurgeon te zorgen. John en zijn gezin waren christenen en vonden het fijn
om Spurgeon in huis te ontvangen. Ze aten met elkaar en hadden een goed gesprek over de Heere
en over wat Hij voor hen gedaan had. Ik denk dat ze ook wel samen gebeden hebben voordat ze
naar bed gingen. De volgende morgen gingen ze met zijn allen naar de kerk, Spurgeon om te
preken en John en zijn gezin om te luisteren. De rijke man was er ook. Spurgeon had nog niet lang
gepreekt of de man begon te beseffen dat Spurgeon, ook al was hij nog zo jong, een bijzondere
dienstknecht van God was, en dat hij hem niet had mogen afwijzen vanwege zijn leeftijd. Na de
dienst ging de rijke man naar Spurgeon toe en zei dat hij met hem mee naar huis moest gaan voor
de lunch.

Maar Spurgeon antwoordde: 'Nee dank u, ik heb gisteravond bij John gegeten, ik heb vanochtend
met hem ontbeten en ik heb onder zijn dak geslapen. Dan wil ik nu ook graag bij hem lunchen'. Die
middag genoten ze opnieuw van elkaars aanwezigheid in John's huis. Ze zullen vast ook over de
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preek van Spurgeon gesproken hebben. Maar al snel werd het tijd voor de avonddienst. Daar zaten
ze weer, John met zijn gezin, de rijke man en Spurgeon de predikant. Inmiddels schaamde de rijke
man zich diep. Na de dienst stapte hij weer op Spurgeon af en zei dat hij met hem mee moest
komen voor het avondeten. Dit keer stemde Spurgeon daarmee in, maar alleen als John ook zou
worden uitgenodigd! Dat gebeurde, ik geloof dat de rijke man een belangrijke les had geleerd, wat
denk jij? Hij beoordeelde Spurgeon aan de hand van wat hij zag, een heel jonge man die zou gaan
preken. Pas toen hij hem daadwerkelijk hoorde besefte hij dat Spurgeon door God begenadigd was.
Hij had geoordeeld naar de buitenkant. Wat is het gemakkelijk voor ons om anderen te veroordelen,
bijvoorbeeld omdat ze er nog jong of juist oud uitzien, of omdat ze bepaalde kleren dragen. Vaak
zitten wij ernaast met ons oordeel. Daarom zullen wij moeten leren geen conclusies te trekken op
grond van wat wij zien. De Heere ziet het hart aan, ook die van ons.
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