DE BREEDTE VAN DE LIEFDE VAN CHRISTUS

Want de liefde van Christus dringt ons. 2 Korinthe 5:14

Denkt u, o christen, dat u de liefde van Christus kunt meten? Denk er eens aan wat Zijn liefde u
gebracht heeft — rechtvaardig- making, aanneming, heiligmaking, het eeuwige leven! De
rilkdommen van Zijn goedheid zijn onnaspeurlijk! O, de breedte van de liefde van Christus! Zal zo'n
liefde als deze slechts ons halve hart hebben? Zullen we op Jezus’ grote goedertierenheid en tedere
zorg slechts halfslachtig reageren? O, mijn ziel, wek uw hart op tot blijde lofgezangen! Breng uw dag
met blijdschap door, want u bent geen eenzame zwerver, maar een geliefd kind, waarover gewaakt
wordt, waarvoor gezorgd wordt, en dat door de Heere beschermd en van alles voorzien wordt. Hoe
veelomvattend is de liefde van Jezus! Hij houdt met alle belangen van Zijn volk rekening en er is
niets wat met hun welzijn samenhangt, dat Hem niet ter harte gaat. ‘De gangen deszelven mans
worden van de HEERE bevestigd; en Hij heeft lust aan zijn weg’ (Ps. 37:23). Gelovige, wees ervan
verzekerd dat de Heere ook in de geringste dingen voor u zorgt. De breedte van Zijn tedere liefde is
zodanig dat u in alles tot Hem de toevlucht kunt nemen; want in al uw benauwdheid is ook Hij
benauwd en zoals zich een vader ontfermt over de kinderen, zo ontfermt Hij Zich over u. Het

geringste belang van al Zijn heiligen wordt door de brede boezem van de Zoon van God gedragen.
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