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DE BOOM DIE VRUCHT DRAAGT

Door Mij is bij u vrucht te vinden. Hosea 14:9

De vrucht die aan een tak groeit, komt altijd voort uit de wortel. Als de tak van de wortel wordt

losgemaakt, sterft hij en kan hij geen vrucht meer dragen. Zo is het ook met ons: alleen door

verbonden te blijven met Christus kunnen we vrucht voortbrengen. Deze verbinding is kostbaar,

want Jezus is de bron van alle groei en zegen in ons leven. Zonder Hem zouden we als een dorre,

onvruchtbare tak zijn. De vrucht bestaat dankzij de wortel, maar ook door invloeden van buitenaf.

Wij hebben veel te danken aan Gods goede zorg: Hij geeft ons steeds nieuw leven, Hij onderwijst en

troost ons, geeft kracht en voorziet in alles wat we nodig hebben. Alles wat we betekenen en al het

goede dat we doen, hebben we aan Hem te danken. Net zoals een tuinman een boom snoeit om

hem meer vrucht te laten dragen – door trossen uit te dunnen en overtollige takken weg te halen –

zo werkt ook God in ons leven. Jezus zegt: “Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.

Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij,

opdat zij meer vrucht drage.” Daarom moeten wij erkennen dat God de Gever is van al onze

geestelijke zegen, en Hem alle eer geven voor onze redding.

Gebed: Heere, maak mij Uw wegen bekend, leer mij door Uw Woord en Geest in Uw waarheid te

wandelen. Herinner mij steeds aan Uw geboden, zodat ik Uw wet met vreugde in mijn hart bewaar;

want U bent mijn heil en mijn hoop, mijn vertrouwen van dag tot dag. Amen. (naar berijmde Psalm

25:2)
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