DE BLIJDSCHAP VAN JEZUS

Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met
vrolijk gezang. Psalm 100:1-

De geboorte van Jezus liet de hemel weerklinken van lofgezang, en de harten van gelovigen
sprongen op van vreugde. Later kon zelfs een aanraking van de zoom van Zijn kleed het hart van een
vrouw blij maken, omdat ze merkte dat haar vloeiende bloed gestopt was. Eén enkel woord uit Zijn
mond liet de tong van een stomme zingen. En toen Hij Zijn hand op zieken legde, stonden ze op van
hun bed, verlost van pijn en ziekte. Zijn aanraking bracht toen vreugde, en Zijn aanraking brengt
vandaag nog steeds vreugde - al is het nu geestelijk. Ook nu is er niets mooiers dan Hem te kennen.
Het is een vreugde om over Jezus te spreken, om liederen voor Hem te zingen, om op Hem te
vertrouwen. Het is een vreugde om voor Hem te leven en in Zijn nabijheid te zijn. Aan Zijn tafel
mogen zitten en daar met Hem feestvieren is pure vreugde. Zijn beeld herkennen in de ogen van
andere gelovigen is vreugde. En misschien nog wel mooier: dat beeld voorzichtig zien opbloeien in
het hart van een nieuwe gelovige - ook dat is vreugde. Alles aan Hem is vreugde. Altijd. Voor ieder

die Hem liefheeft.
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