DE BLIJDSCHAP VAN EEN CHRISTEN

Schep vreugde in de HEERE. Psalm 37:4

H et leven van wie Christus volgt, wordt vooral gekenmerkt door blijdschap in de Heere. Daarom
weten wij zeker dat echte godsvrucht niet zwaar of verdrietig is, maar vol vreugde en blijdschap.
Voor wie niet gelooft, en voor wie alleen met de lippen belijdt, is godsdienst vaak een last en iets
wat moet. Voor hen is het zelden iets om echt blij van te worden. Als zij er al mee bezig zijn, is het
meestal uit gewoonte, uit angst, of omdat ze er zelf voordeel uit willen halen. Voor de meesten
klinkt het woord vreugde in het geloof haast vreemd en onbekend. Er zijn weinig woorden in onze
taal die verder van elkaar verwijderd zijn dan ‘heiligheid’ en ‘vreugde’. Maar voor jou, en voor alle
gelovigen die Christus oprecht kennen, is het duidelijk: vreugde en geloof horen samen. Ze zijn zo
nauw met elkaar verbonden dat zelfs de poorten van de hel ze niet kunnen scheiden. Jij die God met
heel je hart liefhebt, ontdekt dat Zijn wegen vol vreugde zijn en dat al Zijn paden vrede brengen. Die
vreugde is zo intens, zo overvloedig en zo diepgaand, dat je Hem niet uit gewoonte volgt, maar uit
liefde en verlangen - zelfs als de hele wereld Zijn Naam zou verwerpen. We dienen God niet uit
dwang, met tegenzin of uit angst. Ons geloof voelt niet als een last en onze roeping zijn geen
ketenen. We worden niet aan onze haren meegesleurd naar heiligheid, noch voortgedreven door
plichtsbesef. Nee, het is onze vreugde om God te dienen, onze hoop is ons zalig geluk, en onze
plicht is ons genoegen. Blijdschap en ware religie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, net zoals
wortels en bloemen, of waarheid en zekerheid. Ze zijn als twee schitterende juwelen, samengevoegd

in een gouden ketting die nooit zal breken.
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