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DE BIJBEL IS VOOR IEDEREEN

Als u op de mesthoop zit, zit de Schrift naast u, met stof en as op zijn hoofd, zij aan zij huilt hij met

uw mee, hij zal u niet verwijten zoals Job's ellendige vertroosters deden. Maar ook wanneer u met

stralende ogen van vreugde naar het Boek komt zult u hem horen lachen; hij zal samen met u

zingen en de psalterium en harp bespelen; hij zal de hoog klinkende cimbalen voortbrengen.

Betreed haar goede land in een gelukkige staat en u zult met vreugde voortgaan en met vrede

worden verder geleid, zijn bergen en heuvels zullen voor u zingen en alle bomen van het veld zullen

in hun handen klappen. Zoals in het water uw gezicht wordt gereflecteerd, zo zult u in die levende

stroom van geopenbaarde waarheid uw eigen beeld zien.
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