DE BERGEN EN HEUVELEN ZULLEN GESCHAL MAKEN MET
VROLLK GEZANG VOOR UW AANGEZICHT

De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des

velds zullen de handen samenklappen. Jes.55:12.

Wanneer de zonde wordt vergeven, is onze grootste smart voorbij, en onze zuiverste blijdschap
begint. De vreugde, die de HEERE aan zijn verzoenden schenkt, is van dien aard, dat zij de gehele
natuur overstroomt en vult met verrukking. De stoffelijke wereld bevat verborgen muziek, en een
vernieuwd hart weet haar voor de dag te brengen en te doen klinken. De schepping is het orgel, en
een begenadigd mens weet de toetsen te vinden, legt zijn hand erop, en wekt het ganse heelal tot
een welluidende lofzang. Bergen en heuvelen en andere grote dingen zijn als het ware de bas van
het koor, terwijl de bomen van het woud, en alles wat leven heeft, de wijs aanheffen van het
welluidende lied. Wanneer het woord van God onder ons voorspoedig wordt gemaakt, en zielen
worden gered, dan schijnt alles vol met gezang. Wanneer wij de belijdenissen horen van jeugdige
gelovigen, en de getuigenissen van welonderwezen heiligen, worden wij zo gelukkig gemaakt, dat
wij de HEERE moeten prijzen, en dan lijkt het, alsof rotsen en heuvels, en bossen en velden onze
vreugdeklanken weerkaatsen, en de wereld veranderen in een orkest. HEERE, leid mij op deze
mooie meidag Uw welluidende wereld binnen, die even rijk is aan lof als een leeuwerik, die volop

zingt.
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