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DE AUTEUR VAN VREDE

En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou
vergaderen. Johannes 11:52

O, dat de Heere in deze dagen de volle en duidelijke vervulling van deze profetie zou zien in de
blijde eenheid van Zijn zichtbare kerk! Zondaren haten elkaar, terwijl een ieder zijn eigen weg gaat;
maar als de Heere ze door Zijn genade samenbrengt, dan wordt de liefde in hun harten geboren.
Alle vijandschap wordt door Gods genade uitgebannen! Als de hartstochten overwonnen worden,
houden oorlogen en gevechten op. God is niet de Auteur van verwarring, maar van vrede. In die
zichtbare gemeenschap die de kerk van Christus is - ik bedoel alle uiterlijke organisaties van het
christendom - heerst verdeeldheid en afgunst, maar in de ware kerk van God, dat geestelijke
lichaam waarin de Heilige Geest woont, zijn deze zonden begraven. De ware geestelijken zijn één
van hart. U kunt iemand ontmoeten met wie u in allerlei opzichten verschilt, maar als het leven van
God in hem is en ook in u, zult u zich ten nauwste met hem verbonden voelen. Dikwijls heb ik
boeken gelezen die in mijn ziel een gevoel van ware broederschap met de schrijvers daarvan
opwekten, hoewel ik weet dat ze tot een kerk behoorden die in veel opzichten standpunten innam,
die ik niet deelde. Als ze mijn goddelijke Heere prijzen, als ze over het geestelijke leven schrijven, en
iets zeggen over de gemeenschap met God, en als zij dat doen met die zalving en levende kracht
die de tekenen zijn van de Heilige Geest, dan kleeft mijn hart hen aan, wie ze dan ook zijn.
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