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DE ANDERE TROOSTER

Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende, dat zij ongeleerde en slechte

mensen waren, verwonderden zich, en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren. Handelingen 4:13

Wat zou er van dat kleine gezelschap van discipelen terechtgekomen zijn als ze daar door de

straten van Jeruzalem hadden rondgelopen zonder hun Heere? Stelt u zich eens voor dat Hij

afwezig was geweest en dat er geen Trooster was geweest om Zijn plaats in te nemen. We zouden

dan geen krachtig groepje leraren hebben gezien dat toegerust was om de wereld op zijn kop te

zetten, maar een groepje vissers zonder inzicht en invloed, een groepje mensen dat onder invloed

van ongeloof en lafhartigheid spoedig uiteen zou zijn gevallen. Toen Christus hier op aarde was, was

Hij alles voor Zijn volk. Alles wat Jezus was, is nu de Heilige Geest voor de kerk. Hij is de andere

Trooster, Die altijd bij ons zal blijven. Als er vandaag de dag sprake is van kracht in Gods kerk, komt

dat omdat de Heilige Geest in haar midden is. Als ze in staat is geestelijke wonderen te verrichten,

dan komt dat door de inwoning van de Geest. Ais er sprake is van enig licht in haar onderwijs, van

leven in haar bediening, van het eren van God en van enig goed werk onder de mensenkinderen,

dan is dit uitsluitend te danken aan het feit dat de Heilige Geest nog steeds bij haar is.
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