
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

DE AANTREKKINGSKRACHT VAN CHRISTUS

Deze wereld heeft twee krachten; hij heeft de neiging om in een raaklijn van zijn baan af te wijken;

maar de zon heeft een middelpuntzoekende kracht, en trekt hem naar zichzelf toe. Oh! Christen, je

zult nooit in de baan van de waarheid blijven, ware het niet dat de invloed van Christus je

voortdurend naar het centrum trekt. Christus trekt je naar Zich toe, naar Zijn gelijkenis, naar Zijn

karakter, naar Zijn liefde, naar Zijn boezem, en op die manier wordt je behoed voor je natuurlijke

neiging om verdwalen en verloren te gaan in de grote velden van de zonde. Verheerlijk God, omdat

Christus al Zijn kinderen naar Hem toe trekt.
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