DAT CHRISTUS IN UW HARTEN WONE

Opdat Christus door het geloof in uw harten wone... Het woord van Christus wone rijkelijk in u. Efeze

3:16, Kolossenzen 3:16

Het is boven alles wenselijk dat wij, als gelovigen, de Persoon van Jezus voortdurend voor ogen
hebben, om onze liefde tot Hem aan te wakkeren en opdat onze kennis van Hem zal toenemen.
Maar om Jezus voortdurend bij ons te hebben, moet het hart van Hem vervuld zijn en overvloeien
van liefde; vandaar dat de apostel bidt dat Christus in uw harten wone’. Zie, hoe nabij hij wil dat
Christus is: dat Hij in uw hart wone. Niet dat Hij u zo af en toe zal bezoeken, zoals een toevallige
voorbijganger langskomt en een avondje blijft, maar dat Hij bij u zal wonen, dat Jezus de Heere en de

Bezitter van uw hart zal zijn.
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