DAT ALLES EN NOG VEEL MEER...

Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem
voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des

troons van God. Hebreeén 12:2

Wat een dappere legeraanvoerder voor zijn soldaten is, als hij ze door zijn aanwezigheid aanzet tot
grote dapperheid, ze door zijn wijsheid en strategie tot een zekere overwinning voert, en ze door
zijn invloed bemoedigd en versterkt worden in de strijd - dat alles en nog veel meer is Jezus
Christus voor Zijn discipelen. Wat de schaapherder is voor de schapen, de schapen dwaas en de
herder alleen wijs, de schapen weerloos en de herder sterk om ze te beschermen, de schapen die
niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen en de herder die hen alles geeft wat ze nodig hebben - dat
alles is Jezus Christus voor Zijn volk. Hij is niet alleen de Leidsman, maar ook de Voleinder van ons
leven. Jezus is voor ons niet alleen de Leermeester, maar ook de leer: ‘ de Weg, en de Waarheid, en
het Leven’ (Joh. 14:6). De discipel van Christus vindt Jezus onuitsprekelijk kostbaar. Hij weet niet wat
Christus wel allemaal voor hem doen kan, maar één ding weet hij heel zeker - Christus betekent
alles voor hem. Zoals de Oosterlingen van de palmboom zeggen dat alles van de boom gebruikt kan
worden, en dat er, wat het huishouden betreft, eigenlijk geen enkel gebied is waarvoor de palm in
de een of andere vorm niet gebruikt kan worden, zo is Jezus Christus op alle gebied goed voor Zijn
volk en er niets is wat ze moeten doen, voelen of weten wat goed en voortreffelijk is, of Jezus past

daarbij.
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