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DAPPER VOOR DE WAARHEID

Maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zullen het doen. Daniel 11:32

De HEERE is een krijgsman, "Jehova is zijn Naam. Degenen die onder Zijn vaandel strijden, hebben
een Bevelhebber die hen zal oefenen voor de strijd en hen zowel kracht en dapperheid geeft. De
tijden waarvan Daniél schreef waren vreselijk, en toen werd beloofd dat het volk van God er het
beste uit zou komen. Ze zouden sterk en moedig zijn om de machtige tegenstander te ontmoeten.
Oh, dat wij onze God zouden kennen: Zijn kracht, Zijn trouw, Zijn onveranderlijke liefde, om zo bereid
te zijn om alles in Zijn belang te stellen. Zijn karakter wekt onze enthousiasme op, en maakt ons
bereid om voor Hem te leven en te sterven. O, dat we onze God zouden kennen door de vertrouwde
gemeenschap met Hem. Want dan zullen we zijn zoals Hi,j en zullen we bereid zijn om op te staan
voor de waarheid en de gerechtigheid. Wie pas het aangezicht van God heeft gezien, zal het
aangezicht van de mens niet vrezen. Als we bij Hem wonen, zullen we de heldhaftige geest
verkrijgen, en een wereld vol van vijanden zal voor ons maar als een druppel uit een emmer zijn. Een
ontelbaar aantal mannen, of zelfs van duivels, zullen ons zo weinig lijken als de naties voor God zijn,
en Hij rekent ze slechts als sprinkhanen. Oh, dat we dapper zullen zijn voor de waarheid in deze dag
van leugens.
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