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DANKBAAR OP DANKDAG

WANNEER WE AAN CHRISTUS DENKEN, ZULLEN WE DANKEN!

Spurgeon vond dat er geen grotere vreugde is dan die vreugde van de heerlijke aanwezigheid van
Christus bij Zijn volk. Een aanwezigheid die zo zoet is dat het elke traan van verdriet zal doen
opdrogen en elk hart zal doen zingen met de luidste klanken van dankbaarheid. Volgens Spurgeon
is het een hemels geschenk om dankbaar te zijn. We leren tenslotte door dankbaarheid wat genade
is. Daarom verlangde Spurgeon dat zijn hart zou branden met de heilige vlam van dankbaarheid.

Spurgeon wist dat Gods kinderen gelukkig zijn als zij dankbaar zijn. Hij was daar zo zeker van dat hij
zei: We zouden tien keer zo gelukkig zijn als we meer dankbaarheid hadden! Volgens Spurgeon is
dankbaarheid altijd nodig, of je nu rijk bent of arm, bij ziekte of gezondheid. Tegen zijn gemeente zei
hij dikwijls dat alles wat wij ontvangen van God de Vader komt door Christus. Baant deze waarheid
geen weg voor God verheerlijkende dankbaarheid?

Spurgeon zegt dat wij in alles God de Vader moeten danken van Wie alle zegeningen kwamen en
komen. Maar dankbaarheid mag niet worden beperkt bij de omstandigheden van dit leven. Hoewel
Gods tijdelijke voorziening een zoete zegen is, is Zijn eeuwige verlossing door Jezus Christus niet te
vergelijken. Zelfs na vele jaren van prediking verbaasde Spurgeon zich nog steeds over het feit dat
God Zich neerbuigt om een verbond met de mens te sluiten en het geloof in Jezus te verordenen
als de grote weg naar de zaligheid.

Spurgeon vond dat de plaatsvervangende en verzoenende dood van Christus aan het kruis de
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gelovige reden geeft voor dagelijkse aanbidding en dankbaarheid in elk uur. Volgens Spurgeon was
het daarom ook onmogelijk om jezelf niet helemaal aan Hem over te geven. Hierdoor spoorde
Spurgeon zijn gemeente dikwijls aan om dan ook uit dankbaarheid alles voor Jezus te doen.

Er is veel in het leven waarvoor we dankbaar moeten zijn. Familie, vrienden, eten en de
veranderende kleur van de herfstbladeren zijn zoete geschenken om van te genieten. Maar het
beste geschenk om dankbaar voor te zijn is Jezus Christus. Als wij aan Christus denken met heel
(ons) vermogen zouden we dan niet overspoelt worden met dankbaarheid?

EEN GEZEGENDE DANKDAG VOL DANKBAARHEID!



Het Spurgeon Archief

Nieuws, preken, overdenkingen en bijbelse dagboeken
Pagina: 3

© Het Spurgeon Archief | Anno Domini 2024

Pagina: 3


