DANKBAARHEID EN VERLANGENS

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging

bekend worden bij God. Filippenzen 4:6

Geliefde vriend, weet je wat zo bijzonder is? Behalve dat we mogen bidden en dat God ons die
gave heeft gegeven, is er nog een reden om dankbaar te zijn: we hebben al zoveel onverdiende
genade van Hem ontvangen. We komen niet pas nu voor het eerst met onze verlangens naar God;
we leven al elke dag uit Zijn goedheid. Zelfs als Hij mij nooit meer iets zou geven, zou ik Hem nog
steeds danken. Ik heb genoeg redenen om Hem mijn leven lang dankbaar te zijn. En denk hier eens
over na: hoe groot de dingen ook zijn die wij Hem vragen, ze wegen nooit op tegen de zegeningen
die Hij ons al heeft gegeven—als we werkelijk Zijn kinderen zijn. Geloof jij in Christus? Dan heb je het
eeuwige leven al ontvangen. Waarom zou je je dan nog druk maken of je om eten en kleding zou
moeten bidden? Het leven is zoveel meer dan dat. Jij hebt Christus zelf ontvangen. En Hij die Zijn
eigen Zoon niet heeft gespaard, zal jou heus niets goeds onthouden. Laten we daarom onze goede
God blijven danken voor alles wat Hij al heeft gegeven, terwijl we Hem tegelijk vrijmoedig om meer
vragen. Zal een hart vol dankbaarheid voor Zijn goedheid niet vanzelf doorklinken in onze gebeden,
zodat onze verlangens worden omhuld met dank? Want ja, ergens komen we leeg bij Hem om te
ontvangen, maar tegelijk kunnen we nooit met lege handen voor Hem staan. We mogen Hem ons

loflied, ons hart en het beste van onszelf geven, als een offer van dankbaarheid.
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