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DANK HEM, VOOR ZIJN AANGEZICHT

Gewisselijk, de rechtvaardigen zullen Uw Naam loven; de oprechten zullen voor Uw aangezicht blijven.

Psalm 140: 14

Oh, dat mijn hart oprecht mocht zijn, zodat ik altijd de Naam van de Heere kan loven! Hij is zo goed

voor degenen die goed zijn, dat ik graag bij hen zou willen horen, zodat ik elke dag vol dankbaarheid

zou zijn. Misschien worden de rechtvaardigen voor een ogenblik aan het wankelen gebracht als hun

integriteit een ernstig beproeving doormaakt. Maar de dag zal zeker komen dat zij hun God zullen

loven, omdat zij niet aan verkeerde verleidingen hebben toegegeven, of een onbetrouwbaar beleid

hebben aangenomen. Op de lange termijn zullen de oprechte mensen de God van het recht

bedanken omdat Hij hen op de juiste manier heeft geleid. Oh, dat ik onder hen zou mogen zijn! Wat

een belofte is er in dit tweede gedeelte ingesloten. 'De oprechten zullen voor Uw aangezicht blijven'

Zij zullen aangenomen worden wanneer anderen alleen veroordeeld lijken te worden. Zij zullen de

hovelingen van de grote Koning zijn, Hij zal verheugt naar hen luisteren, als zij dat verlangen. Zij

zullen Zijn begunstigden zijn naar wie Jehovah lacht en met wie Hij genadig spreekt. Heere, ik

begeer deze hoge eer, dit kostbare voorrecht. Het zal de hemel op aarde voor mij zijn om dit te

mogen beleven. Maak me dan in alle dingen oprecht, zodat ik vandaag en morgen en elke dag in Uw

hemelse aanwezigheid kan staan. Dan zal ik Uw Naam nog meer loven. Amen.
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