DAN ZULLEN DE EGYPTENAARS WETEN, DAT IK DE HEERE BEN

Dan zullen de Egyptenaars weten, dat Ik de HEERE ben. Ex.7:5

De goddeloze wereld is moeilijk te onderrichten. Egypte kent de HEERE niet en durft daarom zijn
afgoden op te richten en het waagt het zelfs om te vragen: "Wie is de HEERE? ” Toch is God
voornemens trotse harten te verbreken, of zij willen of niet. Wanneer zijn oordelen boven hun
hoofden rommelen, de hemel verduisteren, hun oogsten vernielen, en hun zonen doden, beginnen
zij iets van de macht van de HEERE te zien. Er zullen nog steeds zulke dingen op de aarde
geschieden en zij zullen twijfelaars op de knieén brengen. Laten wij vanwege hun godslasteringen
niet ontmoedigd worden, want de HEERE is bij machte voor zijn eigen Naam te zorgen, en Hij zal dit
doen op een krachtdadige manier. De redding van zijn eigen volk was een ander machtig middel om
Egypte aan het verstand te brengen, dat de God van Israél de HEERE was, de levende en ware God.
Er stierf bij de tien plagen geen enkele Israéliet. Niet één van het uitverkoren zaad verdronk in de
Rode Zee. Zo zal ook de redding van de uitverkorenen en de gewisse verheerlijking van alle ware
gelovigen de meest verstokte van de vijanden van God tot de erkentenis brengen, dat de HEERE
God is. O, dat zijn overwinnende macht door zijn Heilige Geest in de prediking van het Evangelie

moge voortgaan, totdat alle naties zich zullen buigen in de naam van Jezus en Hem Heere noemen.

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



