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Overdenkingen met Spurgeon | 10 december

De achterdeur van de hel

Delfenk aan de achterdeur naar de hel! Er is een openbare ingang voor de openlijke zondaar, maar
er is een achterdeur voor de schijnheilige. Er is een achterdeur voor de grijze hoogleraar, die vele
jaren in schijnbare oprechtheid heeft geleefd, maar die een leugenaar voor God is geweest. Er is een
achterdeur voor de prediker die snel en mooi kan praten, maar die de waarheid die hij predikt niet
in zijn eigen hart kent. Er is een achterdeur naar de hel voor kerkleden, die in veel opzichten
beminnelijk en uitstekend zijn, maar die niet echt op de Heere Jezus Christus hebben gezien en
ware verlossing in Hem hebben gevonden. God geeft dat dit deze morgen, sommigen, die anders in

slaap zouden vallen, wakker zal schudden.
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