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Vijanden van God in het leger van de Heere

Het was tijdens de vervolging die woedde tegen de heiligen in Jeruzalem dat de kerk een van de
grootste pilaren kreeg die ooit haar structuur heeft versterkt en versierd - ik bedoel de apostel
Paulus. Al blazend met dreigingen tegen het volk van God, was hij op weg naar Damascus, maar een
gloed van hemels vuur verblindt hem, treft hem op de grond en hij wordt een uitverkoren vat om als
een opgeheven fakkel, dat vuur te dragen dat de naties van de aarde verlicht. Broeders, ik zie
soldaten voor de waarheid van God tussen de rijen van onze vijanden. Wanhoop nooit, de helderste
prediker van Christus kan nog worden gevormd uit het ellendige ruwe materiaal van rooms-
katholieke en anglicaanse priesters. We mogen verwachten dat er prachtige verlichtingen worden
gezien. Een monnik! hervormde Duitsland, een pastoor? werd de morgenster der reformatie in
Engeland. De Heere kan Zijn bevel uitreiken om een leider in de banden van de duivel te arresteren
en hem te zeggen: “Gij zult niet meer tegen Mijj zijn, u bent de Mijne, neem dienst onder Mijn banier
en wees vanaf vandaag een strijder voor de waarheid die u veracht hebt.” Laat ons nooit vrezen, het
vuur van God dat Christus onder ons heeft uitgestort zal zijn weg vinden, al probeert de mens er

alles aan te doen om het te blussen

! Maarten Luther 2John Wyclif
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