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Berusting in de afkeuring van mensen

U zult merken dat de felste en grootste critici in de meeste gevallen degenen zijn die nooit iets
ondernemen, de mensen met de grootste mond zijn degenen die op een voorzichtige afstand van de
kanonnen blijven. Het zijn christenen van de orde der fluwelen handschoenen, die nooit een poging
doen om zielen te redden. Ze zijn wonderbaarlijk snel om ons te vertellen wanneer we te ruw of te
zacht zijn in ons spreken, ze weten ons te betrappen als onze manier van handelen te
onvoorspelbaar of te enthousiast voor hen is. Ze hebben een zeer scherpe geur en denken al snel
dat iets fanatisme of wanordelijk is. Wat mij betreft, ik voel me er prima onder als ik de afkeuring
van deze mensen heb, ze zitten er niet ver naast als ze ons zo veroordelen. Want wanneer mensen
vurig beginnen te werken voor de Heere Jezus Christus, dan zal men spoedig ontdekken dat het

onwaardigste plekje in Zijn dienst goed genoeg is voor iemand die zo onwaardig is als wij zijn.
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