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Verlossing, het werk van Christus

Als ik de wagen van de dokter met grote snelheid door de straten zie rijden, ben ik er zeker van dat
hij niet naar mijn huis komt, want ik heb hem niet nodig. Maar als ik moest raden waar hij heen ging,
zou ik moeten concluderen dat hij zich haastte naar een of ander ziek of stervend persoon. De
Heere Jezus Christus is de arts van zielen. Hoe zieker u bent, hoe meer ruimte er is voor de
vaardigheid van de arts. Wanneer een mens een winkel begint, is het verstandig om een plaats te
vinden waar zijn artikelen het meest nodig zijn, daar zal hij zijn winkeldeuren openen. Wat als ik u
zeg dat het mijn Meesters werk is om zondaars te redden? Wat als ik zeg dat Zijn enige zaak en
roeping die Hij heeft ondernomen, is, om een Redder van verloren en geruineerde zielen te
worden? Dan kan hij een levendige handel drijven in uw hart, Hij zal daar Zijn werkplaats openen en

doordat Hij u zal redden kan Hij Zichzelf verrijken met uw lof en uw liefde.
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