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DAGELIJKSE OVERDENKINGEN

Overdenkingen met Spurgeon | 17 augustus

Beloften verzegeld door God
Elke belofte uit de Bijbel is Gods eigen belofte, gesproken door Zijn profeten en apostelen, maar

nochtans gesproken door Hemzelf. Het zegel van de hemel verzegelt elke belofte. U zult nooit de

zoetheid van een belofte weten totdat het Gods belofte is aan u. Het zijn kostbare beloften omdat

ze Goddelijk zijn. Als zij de poëtische ontboezemingen van een verheven genie waren, waarin alleen

wijze oude mannen in gelukkige hoop hun eigen gedachten spraken, zouden zij voor ons slechts zijn

als koper en ijzer. Maar aangezien zij ons de Geest van God openbaren, zijn ze kostbaarder dan alle

schatten van de mijn. Er wordt geen melding gemaakt van koraal of parels, want hun prijs is hoger

dan robijnen. De minste belofte van God is te rijk om te worden vergeleken met het goud van Ofir,

de kostbare onyx of de saffier.
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