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Liefde tot Christus

Hebt u een vriend aan het hof - aan het hemelse hof? Is de Heere Jezus uw Vriend? Kunt u zeggen,
dat u Hem liefhebt, en heeft Hij u ooit Zijn liefde geopenbaard? O, het is van de heerlijkste dingen
op aarde te kunnen getuigen: "Christus is mijn Vriend.” De liefde tot Christus sluit de liefde tot onze
nabestaanden niet uit, integendeel, zij heiligt die en maakt haar liefelijker. Aardse liefde is zoet,
maar zij moet voorbijgaan; en wat zult u beginnen, als u geen andere schatten hebt dan de schatten,
die vergaan en geen andere liefde dan een liefde, die sterft met de dood? Hoe heel anders en beter
is de liefde van Christus! Haar kunt u meenemen door de rivier van de dood, haar kunt u als een
edelgesteente in de hemel dragen en als een zegel zetten op uw hand, want Zijn liefde is sterk als de

dood en machtiger dan het graf.

DELEN

© Het Spurgeon Archief

Page: 1


https://charlesspurgeon.nl/wp-content/uploads/2026/01/Spurgeon-Preek-e1767617424278.png
https://charlesspurgeon.nl/liefde-tot-christus/
https://charlesspurgeon.nl/steun-ons-met-een-donatie/

X]

|Selecteer Datum | v|

« Vorige
Volgende »

9 april

© Het Spurgeon Archief

Page: 2


https://charlesspurgeon.nl/dagelijkse-overdenkingen/page/210/?date=2026-04-08
https://charlesspurgeon.nl/dagelijkse-overdenkingen/page/210/?date=2026-04-10

© Het Spurgeon Archief

Page: 3



