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De sterke arm van de Heere

De Griekse fabel zegt dat Hercules! de stallen van Angias? in één dag heeft gereinigd. Maar wat een
stal was deze wereld! En toch zou Christus het reinigen, Hij heeft het gezuiverd door Zijn dood.
Deze Akeldama zal een Elysium worden, de bloedakker zal worden getransformeerd in een heerlijke
tuin. Christus kwam om een last op Zijn schouder te dragen, waarmee de last van Atlas als niets
vergeleken wordt. Atlas droeg, volgens de heidense mythologie, de wereld op zijn schouders, maar
Jezus draagt de zonde van de wereld en dat is meer. Kunt u Hem zien, daar in de hof? Grote
zweetdruppels bewijzen wat een enorme inspanning Hij heeft ondernomen. Ziet u Hem aan het
kruis? Geen enkel bot is gebroken, maar elk bot is ontwricht, dit bewijst hoe groot de inspanning is
en des te meer de kracht die het geheel heeft bereikt. Oh Heere Jezus! wanneer wij zien dat U de
poorten des doods hebt verbroken, dat U de hals der zonde heeft vertrapt, dat U het hoofd van
satan heeft vermorzeld, dat U de poorten des hemels hebt geopend voor al Uw volk, dan moeten wij
wel zingen: “Gij hebt een arm met macht; Uw hand is sterk, Uw rechterhand is hoog (Psalmen
89:13).”

! Hercules, een Griekse held uit de Griekse mythologie.

2 Angias, een koning uit de Griekse mythologie met 3000 runderen.
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