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De zondaar die verlangt naar Christus

Het is vreselijk om een stad te dwingen onwillig haar poorten te openen om de vijand binnen te
laten komen, want hoe zachtaardig de vijand ook is, zijn aangezicht is een ongewenst gezicht voor
de overwonnenen. Maar oh! Hoe graag zou ik willen dat ik vandaag de poorten van het hart van een
zondaar zou kunnen openbreken, zodat de prins Emmanuel zou binnenkomen. Hij die voor uw
poorten staat is geen vreemde vorst, Hij is uw rechtmatige Prins, Hij is uw Vriend en Minnaar. Het
zal geen vreemd gezicht zijn die u zult zien als Jezus in u komt regeren. Wanneer de Koning in Zijn
schoonheid uw ziel wint, zult u uzelf een enorme dwaas vinden omdat u Hem niet eerder hebt
ontvangen. In plaats van te vrezen dat Hij uw ziel zal plunderen, zult u alle deuren openen en Hem
uitnodigen om elke kamer te doorzoeken. U zult roepen: “Neemt U alles maar mee, Gij gezegende
Vorst, het zal voor mij meer dan goed zijn als het van U is, neem alles maar en regeer en heers in

mijn hart.”
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