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BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON

Overdenkingen met Spurgeon | 10 mei

Zingen, een onderdeel van de godsdienst

We zouden er goed aan doen als we meer zongen tijdens onze godsdienstoefeningen. De wereld

zingt ook: zij hebben miljoenen liedjes; en ik moet zeggen dat de smaak van de bevolking, een zeer

opmerkelijke smaak is wat betreft zijn favoriete liedjes. Veel van die liedjes, zijn zo absurd en

betekenisloos dat ze een idioot niet waardig zijn. Ik zou een idioot beledigen als ik zou

veronderstellen dat de liedjes die de mensen tegenwoordig zingen goed voor hem zouden zijn. Toch

willen de mensen liedjes horen en doen er alles voor om ze te beluisteren. Welnu, waarom zouden

we niet, met de grote psalmen die we van David hebben, met de nobele hymnes van Cowper, van

Milton, van Watts – zo goed en luid zingen als dat de wereld doet? Laten we de liederen van Sion

zingen: ze zijn opgewekter als de liederen van Sodom. Laten we de jankende onzin van Gomorra

verdrinken met de melodieën van het Nieuwe Jeruzalem.
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