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De verlosser, een troost voor zondaren

Ik ben een zondaar verloren en geruineerd, maar ik ben blij, want Jezus is gekomen om te zoeken en
zalig te maken wat verloren was. Mijn zonden verontrusten mij, maar Hij zal Zijn volk van hun
zonden verlossen. Satan valt mij lastig, maar Hij is gekomen om de werken van de duivel te
vernietigen. Hij heet niet alleen Verlosser, maar Hij is ook echt een Verlosser. Wij kennen kapiteins
en kolonels die geen troepen hebben en nooit hebben gevochten, maar zo is het niet met de
Kapitein van onze verlossing. Hij brengt veel mensen tot de heerlijkheid. Als een man een
bouwvakker wordt genoemd, verwachten we dat hij zal bouwen; als een handelaar een handelaar
wordt genoemd, verwachten we dat hij handelt; en omdat Jezus een Verlosser is, zal Hij Zijn heilige
zaken voortzetten, Hij zal menigten redden. Het is een aangename hoop. Ziet u het morgenlicht niet
stralen in de Naam van de Verlosser? Zeker, als Hij komt om u te verlossen en u verlangt om verlost
te worden, dan hebt u een gezegende geschiktheid voor Jezus en Hij voor u. Want, een gevangene
achter de tralies is blij om iemand te ontmoeten die van beroep advocaat is; een schip uit zijn baan
verwelkomt een stuurman; een verloren reiziger op de heide is verrukt als hij iemand ontmoet die
van zijn beroep een gids is; en dus zou een zondaar zich moeten verheugen in het feit dat er een

Verlosser is.
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