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De Heilige Geest de rijkdom van de Kerk

Lezer, de Heilige Geest heeft meer waarde dan al het goud en geld van de kerk. De schatkamer van

de kerk staat niet onder het beheer van de staat, haar rijkdom mag niet worden beheerd door een

politicus of een wet van het Parlement. De ware schat van de kerk wordt zelfs niet gevonden in het

goud en zilver dat haar vrijwillig door giften wordt gegeven. Maar de rijkdommen van de kerk van

God zijn gelegen in de kracht en energie van de Heilige Geest. Het is een rijke kerk die samenkomt

in een schuur of onder de blauwe hemelkoepel, als de Heilige Geest daar aanwezig is. Maar het is

een arme kerk waar “Ikabod¹” op de muren geschreven staat, en, met al zijn rijkdom, zijn

intelligentie en zijn respectabiliteit, verstoken is van de Geest van de levende God. De Heilige Geest

is de kracht van de kerk, haar energie, haar leven. Hij is de ijver van haar toekomstige glorie, de

huidige kracht waarmee ze zich moet verzetten en haar vijanden moet overwinnen. Is uw kerk zo’n

kerk?

¹ Ikabod, betekent “verloren glorie”
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