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Over de erfzonde

Onze vader Adam had in het begin een geweldig vermogen, maar hij verloor het snel. Hij schond het
vertrouwen van wat hij tot zijn bezit had gekregen en hij werd uit deze erfenis geworpen en
verdreven in de wereld om zijn brood als dagloner te verdienen door de grond te bewerken waaruit
hij was geschapen. Zijn oudste zoon was een zwerver; de eerstgeborene van ons ras was een
veroordeelde die alleen nog uit genade verlost kon worden. Als iemand veronderstelt dat we iets
goeds hebben geérfd uit onze natuurlijke afkomst, gaat hij helemaal in tegen wat David ons zegt,
wanneer hij verklaart: “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder
ontvangen (Psalmen 51:7).” Onze eerste ouders waren volledig bankroet. Ze lieten ons niets anders
na dan een erfenis van oude schulden en een neiging om onze persoonlijke schulden te vergroten.
We zijn arm in deze wereld gekomen als erfgenamen van gramschap, met een vervallen staat en

bedorven bloed.
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