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Ware godsdienst wordt overal gezien

Onze godsdienst is voor op de markt, voor in de winkel, voor op de straten en voor in de velden.
Gods Wezen is niet beperkt tot tempels die gemaakt zijn door mensenhanden want Hij is overal
aanwezig, op de heide en in de stad, zoals de zonnestralen die op het land van de boer en op het
paleis van de Koninklijke familie vallen. Het is aanwezig in het nietige als in het overweldigende.
Hierbeneden in de open plekken waar de edelherten ronddwalen en het kind graag speelt;
daarboven, waar de stormen zich verzamelen op het grijze voorhoofd van de berg. Het is zichtbaar
zowel in een grassprietje als in de ceder en de lange wuivende pijnboom, het wordt gezien in de
dauwdruppel als in de lawine, in het vallen van een blad als in het enorme gebrul van de donder. Zo
is het ook met de ware godsdienst, het behoort overal te zijn, in ons huis als in de kerk, zowel in
zaken als in onze toewijding, in het buitenland en in onze straat, tijdens onze arbeid of in de rust
van het genoten pensioen. Het is daar waar mensen in het verborgene worstelen met God als daar
waar mensen strijden voor Zijn waarheid. U hebt nooit de Geest van God ontvangen als u niet weet

dat Christus de Verheerlijkte is, tenzij u zowel in uw leven als uit uw mond Zijn lof toont!
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