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De nutteloosheid van opstand tegen God

Als we genoeg gebrek aan eerbied hadden om te denken dat de Heere kwetsbaar was, welke boog
en welke pijl zou Hem op Zijn troon kunnen bereiken? Welke speer zal Jehova’s schild doorboren?
Stel voor dat alle volken der aarde op zouden staan en zouden woeden tegen God, hoe zullen zij Zijn
troon ooit kunnen bereiken? Ze kunnen Zijn voetenbank zelfs niet doen wankelen. Als alle engelen
van de hemel zouden rebelleren tegen de Grote Koning en hun eskadrons zouden in opeenvolgende
rijen oprukken om het paleis van de Allerhoogste te belegeren, dan hoeft Hij het maar te willen en
zij zouden verwelken als herfstbladeren, of verteren als het vet op het altaar. Achterblijvend in
ketenen van duisternis, zouden de tegenstanders van Zijn macht voor altijd een aandenken van Zijn
toorn worden. Niemand kan Hem aanraken, Hij is de God die eeuwig leeft. Laat ons vreugde
scheppen in de levende God en ons voor Hem neerbuigen en Hem nederig aanbidden als de God in

Wie wij leven en bewegen en ons bestaan hebben.
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