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Welvaart is schadelijk voor de genade

Het hangt ervan af, de meesten van ons kunnen de grote welvaart niet lang verdragen. Een lange
tijd van geestelijk gemak is een veel te sterk iets voor het gestel van de gemiddelde christenen. De
waterpoelen van ons hart zijn geneigd om te stoppen met stromen, tenzij het geroerd wordt door
verdrukking. Rust en stilte zijn broeinesten voor oppervlakkigheid. Maar wanneer zorgen en felle
verleidingen ons overvallen, zal alleen dat wat echt kostbaar is overblijven. We zouden onze
genadevolle Heere erg dankbaar moeten zijn dat Hij Zijn ruwe leidingen heeft gezonden om ons van
onze verkeerde veronderstellingen te beroven! Het legt namelijk de armoede en naaktheid van ons
natuurlijke bezit bloot. Oneerlijke handelaren met verkeerde bedoelingen zijn bang om hun
kasboeken te laten inzien, maar verstandige mensen verlangen ernaar hun ware positie te kennen.
En als ze door een wijze boekhouder worden getoond en veronderstelde winsten verliezen blijken
te zijn, zijn ze dankbaar voor de informatie en veranderen ze hun bedrijfsvoering meteen. De zorgen
van onze ziel doen dit voor onze geestelijke handel. Het ontdekt de slechte schulden, de verkeerde
speculaties, het waardeloze papier, de valse zekerheden waar de ziel mee te maken heeft gehad en

zet onze geestelijke inspanningen op een minder juichende, maar zeker fundament.
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