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Trots, de universele ziekte

Ik herinner me dat ik een keer een antwoord had gegeven dat een veel groter succes had dan ik
dacht. Een zeker iemand had vaak tegen me gezegd dat ik het onderwerp was geweest van haar
oprechte gebeden opdat ik niet bovenmatig trots zou worden, want ze kon mijn gevaar zien: en,
nadat ik dit zo vaak van haar had gehoord dat ik het wel uit mijn hoofd kende, maakte ik de
opmerking dat het mijn plicht was om ook voor haar te bidden, opdat ook zij niet bovenmatig trots
zou worden. Ik was enorm geamuseerd toen zij met dit antwoord kwam: “Ik ben niet in de
verleiding om trots te zijn: mijn bezittingen en ervaringen zijn zodanig dat ik helemaal niet in gevaar
ben om opgeblazen te worden;” niet wetend dat haar kleine speech de meest trotse uitspraak was
die ze had kunnen doen, zodat iedereen dacht dat zij de meest hooghartige persoon binnen tien mijl
was. Een mens kan net zo hoogmoedig zijn in oude vodden als in een schitterende jurk. lemand kan
zich net zo hoogmoedig voelen in een oude wagen als in een koninklijke wagen. Men kan net zo
trots zijn met een halve meter grond als Alexander met al zijn koninkrijken. U kunt uzelf net zo

bovenmatig verheffen met een paar centen als de rijkste man ter wereld met al zijn schatten.
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