DAGELLJKSE OVERDENKINGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON
[l

Overdenkingen met Spurgeon | 13 maart

Voorzienigheid

De voorraadschuren van de Voorzienigheid staan daar om de gelovige te onderhouden. Christus is
onze Jozef, die schuren vol tarwe heeft, maar Hij behandelt ons niet als eens Jozef de Egyptenaren,
want Hij doet de deuren van Zijn schuren wijd open, en vergunt ons dat alles het onze te noemen.
Hij geeft ons dagelijks een bepaald gedeelte van de goederen van Zijn Voorzienigheid en heeft ons
beloofd ons eens te doen zien, dat de bezitting zelf altijd wel bewaard is voor ons, en altijd de onze
geweest is. Oneindige liefde is de drijfveer van de Voorzienigheid en genadige wijsheid bestuurt

haar handelingen.
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