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Toenemende vreugde van de gelovige

Pas bekeerde mens, u hebt geen idee van wat er nog voor u in het vooruitzicht ligt. Even verderop
schittert een mooi land en het is helemaal voor u. Denk niet dat u voor altijd een zuigeling in de
genade zal blijven. U zult groeien en een man worden, ja, een vader hoop ik in Israél. Denk niet dat u
voor altijd dat kleine groene blad zal zijn dat uit het veld opkomt, op een dag zult u het koren in de
aar zijn. Eens zult u het gouden koren zijn dat zijn hoofd buigt door zijn rijpheid, er zal een blij
oogstfeest voor u worden gehouden. U zult niet altijd zwak, krachteloos of bang zijn om dichtbij te
komen. U zou uzelf niet herkennen als u kon zien wat u zal worden. De liederen die u nog moet
zingen, de druiven van Eskol die u nog moet plukken, de mooie dagen van vreugde die u nog moet
doorbrengen, de maaltijden en feesten, het echte genieten dat u vanaf deze kant van het graf nog
moet leren kennen zouden u gelukkig maken als u ze zou kunnen voorproeven. U zult groeien. Grijp
alleen Christus aan en er zal geen einde komen aan uw geluk. Ga tot Hem zoals u naar de zon gaat

en u licht zal nooit worden uitgedoofd.
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