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De heldere schittering van de hoop

Toen de zonde de mensheid overwon, versloeg het alle koorzangers behalve die van de Hoop. Voor

de mensheid kan het koor van de hoop steeds blijven zingen te midden van al haar zorgen en

zonden. Voor de gelovigen in Jezus blijft een koninklijk ras van zangers over, want we hebben een

hoop op de heerlijkheid, een levendige hoop, een eeuwige en Goddelijke hoop. Omdat onze hoop

blijft bestaan, gaat onze lof verder: “Doch ik zal geduriglijk hopen en zal al Uw lof nog groter maken

(Psalmen 71:14).” Omdat onze hoop helderder wordt en elke dag dichter en dichter bij de vervulling

komt, neemt het volume van onze lof toe. “ik zal geduriglijk hopen en U meer en meer prijzen.” Een

stervende hoop zou droevige liedjes voortbrengen; naarmate de verwachtingen duisterder werd,

zou de muziek vager worden. Maar een hoop die onsterfelijk en eeuwig is, elke dag schitterend met

een intense helderheid, brengt een lofzang voort die, altijd zal blijven voortgaan. Ondanks zorgen en

zonden mag u met deze hoop nieuwe kracht verzamelen.
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