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Hoop zolang het leven duurt

Hoort u niet het breken van de golven van de onbekende zee? Ook u moet erdoor gaan! Krimpt u
niet ineen voor de dreunen van zijn vreselijke golven op de rotsen van de tijd? Wat nu als het voor
eeuwig een zee van vuur zou zijn? Wat als elke golf van die zee van vlammen over u heen zou slaan
en u steeds weer onder zou drukken, maar u niet zou verdrinken, schipbreuk zou lijden en verloren
zou gaan, maar niet vernietigd zou worden? Wat als u voor altijd over die vurige zee moet drijven,
met het woord van Goddelijke toorn die u voortdrijft, maar nooit een toevluchtsoord kan vinden?
Zondaar, er is nog hoop. Dit is niet het rijk van wanhoop. De grote ijzeren sleutel draait nog steeds
niet in het slot om u voor altijd in de kerker te sluiten! Er wordt van Christus gezegd: “Hij sluit en
niemand opent (Openbaringen 3:7).” Hij kan de hemel voor u openen. Vertrouw Hem met uw hele
hart, treur om de zonde en haat het. Rust in Zijn bloed! Zoek een schuilplaats onder Zijn kruis. Hij
zal u niet, nee, Hij kan u niet wegwerpen, want “Hij is in staat om volkomenlijk zalig te maken

degenen die door Hem tot God gaan (Hebreeén 7:25).”
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