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Kijk eens in de spiegel

U kunt grote en grove fouten in anderen zien, maar, mijn lieve lezer, zorg ervoor dat u elke morgen

in het spiegelglas kijkt en u zult nog meer fouten zien. Als u deze fouten niet ziet dan zijn uw ogen

zwak. En als dat spiegelglas u uw eigen hart zou tonen, zou u nooit meer durven kijken, ik vrees dat

u zelfs het glas zou breken. De oude John Berridge¹, zo vreemd als hij was, had een aantal

afbeeldingen van verschillende predikers rond zijn kamer hangen. Maar hij had ook een spiegel,

waarvan de lijst, precies hetzelfde was als alle andere lijsten van de afbeeldingen. Hij nam zijn vriend

mee naar de kamer en zei: “Dat is Calvijn, dat is John Bunyan,” en toen hij hem meenam naar de

spiegel, voegde hij eraan toe: “en dat is de duivel.” “Waarom,” vroeg de vriend hem, “ik ben het!”

“Ach”, zei hij, “er is een duivel in ons allemaal.” Omdat we zo onvolmaakt zijn, zouden we niet

moeten oordelen over anderen.

¹ John Berridge, (1 maart 1716 – 22 januari 1793) was een anglicaanse evangelische revivalist en

hymnist.
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