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Overdenkingen met Spurgeon | 23 november

Volharding door Christus

De allerminste van Gods volk is veilig, omdat de liefde van Christus evenzeer voor de kleinste als

voor de grootste is, Jezus heeft hen net zo goed met Zijn bloed gekocht als de grootste. Christus is

net zo goed de Borg van de zwakke als van de sterke heiligen. Het kleinste kind in het gezin is de

hemelse Vader even dierbaar als de oudere zonen. De afwezigheid van de zwakste heilige zou net

zo’n leegte in de hemel maken als het verlies van de grootste. Als Jezus een van Zijn kinderen zou

laten omkomen, zou Hij net zo goed Zijn belofte verbreken door de minste te verliezen, als dat Hij

de grootste verliest. Het zou voor Christus een schande zijn als Hij zou toelaten dat de zwakste

verloren zou gaan, want Satan zou zeggen: “Hij behield de sterken, maar kon de zwakken niet

behouden.” Omdat de liefde van Christus zowel de lammetjes omvat als de schapen, is de eeuwige

genade van hun zaligheid net zo zeker als die van apostelen en martelaren. God zal niet worden

gedwarsboomd en Christus zal niet worden beroofd, de Heilige Geest zal niet verslagen worden,

het verbond zal niet verbroken worden, de eed zal niet op de grond vallen, het bloed zal

niet tevergeefs gestort zijn, de voorbede zal niet afgewezen worden voor een van deze kleintjes, ze

moeten, ja, ze zullen bewaard worden. Wees er zeker van dat niet een van hen verloren zal gaan.

Steun Ons

DELEN

https://charlesspurgeon.nl/volharding-door-christus/
https://charlesspurgeon.nl/donatie/


© Het Spurgeon Archief

Page: 2

« Vorige

Volgende »

23 november

Selecteer Datum ▼

 

https://charlesspurgeon.nl/dagelijkse-overdenkingen/page/100/?date=2025-11-22
https://charlesspurgeon.nl/dagelijkse-overdenkingen/page/100/?date=2025-11-24


© Het Spurgeon Archief

Page: 3


