DAGELLJKSE OVERDENKINGEN

Overdenkingen met Spurgeon | 19 augustus

Aan de onbekeerde zondaar

Op dit moment wordt u gespaard en mag u nog wat langer op deze wereld blijven, maar u bent als
een ter dood veroordeelde crimineel in een cel. Het vonnis is tegen u uitgegaan en alleen Gods
lankmoedigheid weerhoudt dat die glinsterende bijl valt en u volkomen vernietigd. Begrijpt u dat?
Heeft u die gedachte goed op u in laten werken? U bent als een man die op het punt staat onthoofd
te worden, met u nek op het blok en de bijl nu opgeheven, en het kan ieder moment vallen! Terwijl
ik nog spreek kan de bijl van de dood komen, en uw ziel en lichaam kan voor eeuwig verloren zijn
voordat de klok weer tikt. U weet het, maar realiseert u zich dat ook echt? Wilt u dit proberen te
beseffen? Wilt u dit beeld steeds als een waarheid in uw gedachten houden? Want ik denk dat als u
dat doet, er enige hoop is om te ontsnappen aan uw huidige ondergang doordat u uw hart zal

verheffen naar de grote Vader der barmhartigheid om uit te roepen: “Heere, red mij, of ik verga.”
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