DAGELLJKSE OVERDENKINGEN

Overdenkingen met Spurgeon | 12 augustus

Om Jezus wil

Soms komen arme mensen naar ons toe met een verzoekschrift die ze naar een bedrijf of een
belangrijk persoon willen sturen. Ze brengen de petitie en vragen ons om het voor hen te laten
presenteren. Het is erg slecht gespeld en heel vreemd geschreven en we kunnen maar net
onderscheiden wat ze bedoelen. Maar toch is het duidelijk genoeg om ons te laten weten wat ze
willen. Ten eerste maken we een goed exemplaar voor hen, en daarna, na hun zaak te hebben
vermeld, plaatsen we onze naam onderaan en ontvangen ze doorgaans wat ze begeren door de
kracht van de naam die getekend is aan de onderkant van de petitie. Dit is precies wat de Heere
Jezus Christus ook doet met onze arme gebeden. Hij maakt er een billijke kopie van, bedient ze met
het zegel van Zijn verzoenend bloed, zet er Zijn eigen Naam onder en aldus stijgen ze op naar Gods

troon. Het is uw gebed, maar oh! Het is ook Zijn gebed en het feit dat het Zijn gebed is, zal het zijn

doel bereiken.
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