DAGELLJKSE OVERDENKINGEN

Overdenkingen met Spurgeon | 10 augustus

De Goddelijke eenvoud van het Woord

In tijJden van moeilijkheden ben ik vaak verbaasd geweest om te zien hoe duidelijk en eenvoudig God

spreekt. U hebt raad aan uw vrienden gevraagd maar zij konden u niet adviseren; maar u bent op uw
knieén gegaan en God heeft het u verteld. U hebt vragen gesteld want u was onzeker en u hebt
geprobeerd het probleem te verhelderen, en zie: In het hoofdstuk dat werd gelezen na het
ochtendgebed, of op de bladzijde uit de Bijbel die voor u lag, werd de richting aangegeven. Hebt u
nog nooit een tekst gelezen die als het ware zijn vleugels uitspreidde en als een engel uit het Woord
opsteeg en uw lippen aanraakte met een kool van het altaar? Het lag er, als een sluimerende engel
te midden van de specerijenbedden van het heilige Woord, maar het ontving een Goddelijke missie
en bracht troost en onderricht voor uw hart. Vraag vrijmoedig aan de Heere of Hij u in alle eenvoud

wil leiden door Zijn Woord en Geest.
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