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Bij Uw altaren

Oh, hoe kostbaar is Christus! Hoe kan het dat ik zo weinig aan Hem gedacht heb! Hoe kan het dat ik
afdwaal en mijn vreugde en troost elders zoek, terwijl Hij zo vol, zo rijk, zo bevredigend is?
Medegelovige, sluit een verbond met je hart, en vraag jouw Heere om het te bekrachtigen. Laat Hij
je dragen als een zegel aan Zijn vinger en als een armband aan Zijn arm. De mus maakt een huis, en
de zwaluw een nest voor zichzelf waar zij haar jongen kan leggen, bij Uw altaren, o Heere der
heerscharen, mijn Koning en mijn God. En zo zou ik ook mijn nest, mijn huis, in U willen maken, en
nooit mag de ziel van Uw tortelduif weer van U weggaan. Dat ik mij toch dicht bij U mag nestelen, o

Jezus, mijn ware en enige rust.
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