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Dagelijkse Hulp | 18 maart

Het grootste wonder beschreven

Er is geen aardse hand die zelfs de kleinste details van de voorzienigheid heeft beschreven. Het was

allemaal uitgedacht, ontworpen en gepland door het verstand van de alwijze, alwetende God.

Vandaar dat zelfs de dood van Christus er niet van was vrijgesteld. Het kon niet zo zijn, dat Hij, Die

een engel vleugelt en een mus leidt, Hij Die de haren van ons hoofd telt, het grootste wonder van

alle wonderen op aarde, de dood van Christus, achterwege zou laten. Nee, de met bloed bevlekte

bladzijde van dat Boek, de bladzijde die zowel het verleden als de toekomst verheerlijkt met gouden

woorden – die met bloed bevlekte bladzijde, zeg ik, werd even goed door de Heere geschreven.
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